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Kerkdiensten  

 

Zondag 11 mei, 10.00 u Wognum – K!ND 
Pastor Esther Jeunink – Organist: Christine Janssen 

 
Zondag 18 mei, 10.00 u Sijbekarspel 
Ds. Marianne Gaastra – Organist: Harry Toebes 

 
Zondag 25 mei, 14.30 u Oostwoud 

Speciale themadienst met oratorium ‘De Doper’ (zie pag. 27) 

 
Zondag 1 juni, 10.00 u Benningbroek 

Ds. Marianne Kraak-Verdonk – Organist: Arjen de Boer 
 

Zondag 8 juni, 10.00 u Pinksterviering Wognum – K!ND 
Ds. Marianne Gaastra – Organist: Harry Toebes 
 

Zondag 15 juni, 10.00 u Sijbekarspel 
Ds. Marianne Gaastra – Organist: Jeroen Rijpkema 

 
Zondag 22 juni, 10.00 u Wognum (Heilig Avondmaal) 
Ds. Hanna Smit – Organist: Jeroen Rijpkema 

 
Zondag 29 juni, 10.00 u Oostwoud (Velddienst) 

Ds. Jantine de Ruiter, ds. Marianne Gaastra en mw.Tony Slaman 
 

Pinksterpelgrimage:  
 

Maandag 2 juni, 19.00 u RK Kerk Spierdijk 
Dinsdag 3 juni, 19.00 u PKN kerk Hensbroek 

Woensdag 4 juni, 19.00 u RK kerk de Weere 
Donderdag 5 juni, 19.00 u RK kerk Spanbroek 
Vrijdag 6 juni, 19.00 u PKN kerk Sijbekarspel  

(ds. Marianne Gaastra, Thema: ‘Het Boek’ 
Zondag 8 juni, 10.00 u PKN kerk Hoogwoud  

 

 



3 
 

 

 

Vanuit de kerkenraad         Harry Toebes 

Missie & Visie 

Onze gemeente heeft een beleidsplan. Daarin staat beschreven 
waaraan de kerkenraad voor een periode van vijf jaar wil werken 

en hoe en waarom de raad dat wil doen. Zo’n beleidsplan be-
schrijft een aantal activiteiten en het is gebruikelijk dat die hal-

verwege de periode waarin het plan geldt, wordt geëvalueerd.  
 

Klopt nog wat we destijds hebben opgeschreven, liggen we op 
koers met de uitvoering van onze plannen, moet er nog iets wor-
den veranderd omdat de werkelijkheid is veranderd etc. Voordat 

het oude plan afloopt is het belangrijk dat er voor een nieuwe 
periode van vijf jaar een nieuw beleidsplan komt. Dat hoeft niet 

een volledig nieuw plan te worden, want het zou best kunnen 
zijn dat veel van wat er in het oude plan staat nog steeds geldt 
of nog niet volledig is gerealiseerd.  

 
De kerkenraad heeft geruime tijd geleden een aantal gemeente-

leden gevraagd zitting te nemen in een beleidsplancommissie die 
aan de kerkenraad een voorstel doet voor een beleidsplan dat 
het oude vervangt. De uitkomst van de gemeenteavond van mei 

2024 wordt daarbij meegenomen. De commissie onder voorzit-
terschap van Joost van der Kooij heeft inmiddels al veel werk 

verricht en is op een kerkenraadsvergadering aanwezig geweest 
om hun werkzaamheden toe te lichten en een tussenstand te 
melden. Als vervolg hierop heeft de commissie een aantal vra-

gen gesteld over de onderwerpen uit het beleidsplan.  
 

Die vragen gaan vooral over de visie van de kerkenraad op een 
aantal thema’s. Heel terechte vragen die door de kerkenraad in 
een extra themavergadering over Missie & Visie aan de orde zijn 

geweest. De antwoorden worden met de commissie gedeeld en 
zoals gebruikelijk wordt u hierover ook geïnformeerd zodra we 

concreet iets kunnen melden. 
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Samenwerking met de THOMAS-gemeente 

De kerkenraden van Het Vierkant en de THOMAS-gemeente heb-
ben een tweede gezamenlijke vergadering gehad om de kennis-

making voort te zetten. Deze avond stond vooral in het teken 
van het elkaar beter leren kennen en van vertrouwen, ver-

trouwdheid en verbinding.  
Omdat regeren vooruitzien is, is ds. Jantina de Ruiter van de 
THOMAS-gemeente gevraagd om na het vertrek van Marianne 

Gaastra het consulentschap voor onze gemeente weer op zich te 
nemen. Zij is daartoe zeker bereid en de afspraken daarover 

worden in een gezamenlijk overleg met een delegatie vanuit de 
kerkenraad vastgelegd. Zo krijgt het thema ‘vertrouwdheid’ al 
meteen concreet vorm in de toezegging van  

Jantina de Ruiter. 
 

Kerkgebouwen Benningbroek en Sijbekarspel 

Een vast onderdeel van elke kerkenraadsvergadering is de stand 
van zaken rond de kerken van Sijbekarspel en Benningbroek. 
Jan Hania neemt ons dan mee in de ontwikkelingen rond de 

bouwplannen in Benningbroek en het gebruik van de kerk door 
andere partijen. Zo heeft de gemeente Medemblik gevraagd om 

de kerk in oktober te mogen gebruiken voor de ‘Gouden Nacht’. 
Daarover gaan we in juni met hen in gesprek. 
 

Voor de kerk van Sijbekarspel is belangstelling vanuit de Stich-
ting Oude Hollandse Kerken. Er zijn twee gesprekken met een 

delegatie vanuit de kerkenraad geweest met deze stichting en er 
volgt een gesprek met het buurtcomité. Belangstelling wil nog 
zeker niet zeggen dat er al een besluit tot overname van de kerk 

door deze stichting is genomen. Er moeten nog vele inhoudelijke 
zaken worden besproken, voordat de kerkenraad als eigenaar 

kan besluiten met de stichting in zee te gaan. We houden u op 
de hoogte. 
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Vespers 

Vanaf Aswoensdag is er in de kerk 
van Wognum wekelijks op woensdag-

avond een Vesper gehouden, een ge-
zamenlijk initiatief van onze ge-

meente en de West-Friese Ekklesia. 
We constateren dat deze korte vierin-
gen met een sobere liturgie een suc-

ces waren: een goede opkomst van 
ruim 20 mensen per keer en positieve 

reacties. Uiteraard wordt dit initiatief vanuit de organiserende 
groep geëvalueerd en daarbij wordt ook gekeken naar voortzet-
tingsmogelijkheden. 

Orgelcommissie 

Niet onbelangrijk: er is inmiddels een orgelstichting in het leven 
geroepen die zich tot taak heeft gesteld financiële middelen te 

vergaren om het orgel in de kerk van Wognum te verrijken met 
een vrij pedaal. Een pedaal dus met eigen stemmen. 
 

Het bestuur van deze stichting kent de volgende leden: 
Jan Boven, voorzitter, 

Arjen de Boer, secretaris & PR, 
Piet Rietveld, penningmeester, 
Jeroen Rijpkema, PR, 

Jan Hania, lid namens de kerkrentmeesters. 
 

Van het orgel is een cd-op-
name gemaakt die op zater-
dag 14 juni zal worden ge-

presenteerd en vanaf dat 
moment te koop is. U wordt 

ook daarover uiteraard tij-
dig door de orgelstichting 
geïnformeerd. De opbrengst 

is uiteraard voor het realise-
ren van dat vrije pedaal. 
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Inspiratie     Marianne Gaastra 

Meditatiegroep. 21 mei.; 18.45-19.30  

(Let op in het vorige nummer stond een andere tijd!) Achterzaal 
Kerk Wognum. In april en maart waren er geen meditaties, om-

dat we toen vespers op die dagen hadden. Als opmaat naar Pink-
steren nemen we het gedicht van de Zuid-Afrikaanse dichteres 

Elisabeth Eybers mee de stilte in:  
 

Ik zal nog andere tekens moeten 
vergaren,  
want stamelend en verlegen als 

een kind 
dat wat nieuw en vreemd is wil 

verklaren 
en juist dan oud-vertrouwde na-
men vindt 

kan ik geen woorden voor dat 
wonder krijgen 

tenzij Jij mij met helderheid om-
hult 
zoals licht en lucht en dat Jouw 

stilte 
mij met zoetheid vervult, zoals 

een boom 
met sappen wordt gevuld.  
 

dit was het einde, dit tedere begin 
waarvan ik, mijmerend, doel en zin 

zal losmaken van wat vooraf ging: 
dit was het einde van de pijn,  
alle bitterheid geblust – dit was de rust,  

dit was het neerleggen van de last. (Elisabeth Eybers) 
 

We zijn met een kleine groep, maar dat deert ons niet. We waar-
deren de stilte in de gezamenlijkheid van de kring. Tot jezelf ko-
men. Geen moeizame discussies, geen gepraat, alleen maar zit-

ten rondom een lichtpunt en je gedachten laten gaan. Kom 

Elisabeth Eybers 
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rustig een keer langs om te proberen. Iedereen altijd welkom. 

We beginnen meestal met een kopje thee en sluiten daarmee 
ook af. Lucht en ruimte. 

Kerkasiel Open Hofkerk Kampen 

Sinds november vorig jaar is er 

een doorlopende dienst in de 
Open Hofkerk van Kampen, om 
uitzetting van het Oezbeekse 

gezin Babayant te voorkomen. 
Ongetwijfeld weet u daarvan. Ik 

heb mij aangemeld als een van 
de voorgangers die de dienst 
gaande houdt. Als u een keer 

mee wilt laat dat dan weten. 
Bijvoorbeeld als u toch een keer die kant opgaat en ik, of iemand 

anders in een dienst voorgaat. Misschien kunnen we dan na die 
tijd een koppie doen bij mij thuis in Zwolle. Ik ben al veel min of 

meer bekenden tegengekomen. Ook uit Hoorn! Voor meer infor-
matie over het asiel zelf kunt u terecht op hun website. 
www.kerkasielkampen.  

Van deze website het volgende gebed:  

Als kerk bidden wij tot de Eeuwige onderstaand gebed, uitge-

sproken tijdens de startviering van het kerkasiel Bid u met ons 
mee? 

Trouwe God, 

bij U brengen wij het gezin Babayants: 
de kinderen Aram, Ariana, Amelia en Aleksa 

en hun ouders Aleksandr en Karina. 
Bij U brengen wij alle in Nederland 

gewortelde asielkinderen en hun ouders. 

Bij U brengen wij alle mensen 
die zich met hart en ziel voor hen inzetten. 

Bij U brengen wij alle politici en beleidsmakers. 
En wij bidden U: 

geef uitkomst, geef toekomst, geef hoop, geef liefde. 

Amen. 
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Pinksteren. Lucht en ruimte en zoetheid 

De vijftigste dag na Pasen. Tien dagen daarvoor de Hemelvaart 
van Jezus, op een donderdag. Voor veel mensen zijn deze kerke-

lijke dagen welkom vanwege de vrije dagen in een mooi seizoen. 
Voor de kerk is het bovenal een feest van loskomen uit de be-

druktheid na de euforie van Pasen. Je herkent het wel. Je hebt 
uitbundig feest gevierd en de dag erna denk je: hoe nu verder. 
Je kunt niet de euforie van het eerste moment vasthouden. Als 

je dat probeert glipt het door je handen. Als fijn zand dat je pro-
beert vast te houden door je hand dicht te knijpen. Open je je 

hand als een schaal dan blijft het liggen en het licht van de zon 
laat het schitteren. Maar hoe doe je dat: de euforie niet kramp-
achtig vasthouden, maar je handen openen naar het licht. Jezus 

komt na zijn dood en verrijzenis bij de discipelen in het huis 
waar ze de deuren hebben dichtgedaan. Angstig als ze zijn voor 

wat hen kan gebeuren. Ze hebben gezien hoe de mensenmassa 
zich tegen Jezus keerde. Door die dichte deuren heen komt - 

midden in de angst - Jezus bij hen binnen en zegt: “Vrede aan 
jullie”. En toen Hij dit gezegd had, blies Hij en zegt(t.t.!) hun: 
“Ontvang de Heilige Geest.” Adem, Ruach. Probeer dat maar 

eens vast te pakken. Dat zet in beweging, omdat die Geest je  
met helderheid omhult, zoals licht en lucht. Jouw stilte vervult 

mij met zoetheid, zoals een boom met sappen wordt gevuld (de 
laatste zinnen naar het gedicht van Elisabeth Eybers elders in dit 
Klankbord). We vieren 8 juni Pinksteren. Wat geeft jou lucht en 

ruimte? Wat vervult jou met zoetheid?  
 

Levensbeschouwelijke gesprekken of Geloofsge-
sprekken 

Roos Kapteijn van de Westfriese Ekklesia en ik hebben het voor-

nemen om de geloofsgesprekken over levensbeschouwelijke on-
derwerpen zoals wij die in het kader van de veertigdagentijd 
hebben georganiseerd voort te zetten in mei en in juni. We zijn 

nog aan het voorbereiden, de onderwerpen en data worden via 
onder andere de website doorgegeven. Als je belangstelling hebt 

kun je je ook bij mij aanmelden (bv. mail) voor info of ideeën.  
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Taakgroep Pastoraat  Bernice Zuidhof 

Natuurlijk staan er ook dit jaar weer leuke zomeruitjes op het 
programma. 

Op woensdag 23 juli gaan we naar het hoedenmuseum Zet ‘m 
op in Andijk. Wil Gorter, eigenaresse van het museum, geeft een 
lezing over haar grote, uiteenlopende verzameling hoeden en 

toebehoren. Wil zet een hoed op en vertelt enthousiast het ach-
terliggende, vaak interessante, 

verhaal. Ze neemt ons met 
haar hoeden mee de hele we-
reld over. Uit ervaring weet ik, 

dat u zich geen tel zal verve-
len. Tussen de lezing door 

drinken we koffie of thee met 
gebak van de plaatselijke bak-
ker. Als het mooi weer is, doen 

we dit in de tuin. 
 

Op dinsdag 19 augustus gaan we naar vlindertuin Vlindorado in 
Waarland. Na ontvangst bezoeken we op eigen gelegenheid de 
vlindertuin en waan je je in de tropen. Tussen de bananenbomen 

en vele exotische planten fladderen de vlinders in vele kleuren, 
soorten en maten. Langs de verharde paden wordt, door middel 

van informatiebordjes, uitleg gegeven over de vlinders en plan-
ten die je tegenkomt. Je ontdekt hoe vlinders leven, wat ze eten 
en hoe ze zich voortplanten. In de “poppenkast” maken we mis-

schien wel de geboorte van een vlinder mee. Na een bezoek aan 
het vlinderparadijs gaan we genieten op het terras van een 

kopje koffie of thee met taart. 
 
Over de bovenstaande uitjes en manier van opgeven, krijgt u na 

verloop van tijd meer informatie. 
 

Op vrijdag 29 augustus zal de inmiddels traditionele barbecue 
plaatsvinden. 
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Bloemen 

De bloemen zijn de afgelopen zondagen gegaan naar: Tonny 
Deinum en kinderen, Herman Borger, mevr. D. Sijm, Esther Jeu-

nink, Aris Kool, Peter van der Molen, Annie Feller en Koen Schol-
ten. Allen vergezeld van een hartelijke groet van de gemeente. 

   

Taakgroep Financiën & Beheer       Jan Hania 

Vleugel in Wognum 

De vleugel in de kerk van Wognum was eigendom van het West-
Fries mannenkoor. ‘Was’ want sinds kort is de vleugel van ons. 

Helaas moest het mannenkoor stoppen door onvoldoende be-
langstelling. Ze hadden circa 55 jaar onze kerk mogen gebruiken 

als oefenruimte. Bijna elke donderdagavond was de kerk bezet 
want het mannenkoor repeteerde.  

Eind vorig jaar werd bekend dat zondag 30 maart het laatste 

concert werd gegeven en dat dit het finaleconcert zou worden. 
Op donderdag 20 maart hebben we op een gepaste wijze ‘af-

scheid’ genomen van het mannenkoor. Dat er een bijzondere 
band was ontstaan bleek wel uit de waardering van het koor 
naar de kosters.  

 
Enkele weken daarvoor hebben Peter van der Molen en ik met 

het bestuur alle financiële zaken afgehandeld. Daarbij kwam ook 
de vleugel aan de orde en die is door de kerk overgenomen met 
verrekening van een deel van de huur. Ook hierbij bleek de 

goede verstandhouding want binnen vijf minuten was alles rond-
gemaakt. Wij zijn nu een vleugel rijker maar helaas een man-

nenkoor armer. 

Tijdelijke penningmeester 

Per 7 april is Peter van der Molen geen ambtsdrager als kerk-
rentmeester-ouderling meer. Hij heeft deze functie 12,5 jaar uit-

geoefend en moet op grond van de kerkorde stoppen. Wel gaat 
hij als adviseur binnen de taakgroep Financiën en Beheer zijn 
bijdrage leveren. 
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Omdat hij geen ambtsdrager meer is mag hij ook geen penning-

meester meer zijn. Deze functie wordt tijdelijk door mij  
(Jan Hania) overgenomen. Mocht u dus financiële zaken aan de 
orde hebben neem dan contact op met mij. De meeste werk-

zaamheden die Peter verder deed mag hij als adviseur ook uitoe-
fenen. 

 
De taakgroep heeft 7 april Peter bedankt voor het vele werk wat 
hij voor de kerk doet.  

 

Taakgroep Diaconaat   Ton Novotný 

Update Jaardoel 

Tijd om u even bij te praten. De Bloeituin heeft het momenteel 

erg druk met de verbouwing binnen, maar we hebben gehoord 
dat het goed gaat. En buiten is de speeltuin al zo goed als af en 
de meeste speelplekken zijn al gemaakt. De glijbaan laat nog 

even op zich wachten, omdat deze op een heuvel staat. Daarop 
moet eerst het gras gegroeid zijn, want anders zakt de 

heuvel in, zo is mij gezegd. 

Omdat de speeltuin al bijna klaar 
is, wil De Bloeituin het eindbedrag 

graag besteden aan speciale 
fietsen en karren voor de kinderen. En die zijn toch even wat 

prijziger dan de doorsnee fiets en kar. Nou, ik geloof niet dat we 
daar een probleem mee hebben, toch? 

Verder staan de data voor de komende wandeling en de fiets-

tocht in de agenda bij De Bloeituin. Nu de allerergste drukte 
voorbij is, doen leden van het team als fanatieke wandelaars 

graag mee. Dus u mag verwachten dat ze meedoen. U doet ook 
mee? Gezellig! 

 

Wie Hij was…   

Toen Jezus wandelde op aarde,  

reisden de scharen met hem mee. 
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Ze kwamen luisteren naar zijn woorden wanneer hij leerde bij de 

zee. Wie Hij was werd niet begrepen.  

Zelfs niet toen hij de broden brak. Maar niemand had ooit zo ge-

sproken zoals hij sprak. 

 

En de blinden werden ziende, de lammen dansten bij de poort. 

Zwakken en zieken bracht men bij hem en hij genas hen met 

zijn woord. 

Wie hij was werd niet begrepen. Toch was hij meer dan een pro-

feet. Want niemand deed nog ooit die dingen die hij deed. 

 

En toen de tijd kwam om te lijden gingen zijn liefste vrienden 

heen En in het allerdiepste duister liet zelfs de Vader hem alleen. 

Wie hij was werd niet begrepen. ‘t Was of hij alles nu bedierf 

En toch was niemand ooit gestorven zoals hij stierf. 

 

Van toen af ging het leven verder. De mooie droom leek nu 

voorbij. Toch was het moeilijk te vergeten, de wijze woorden die 

hij zei. 

 

Wie Hij was werd pas begrepen toen men zijn graf gevonden 

heeft. Want Jezus was verrezen.  

En Hij leeft…. Hij leeft. 

 

Rikkert Zuiderveld 

 

Koninklijke onderscheiding Jan Hania 
Op lintjesregendag 25 april 2025 heeft burgemeester Michiel Pijl  
in ons kerkje van Benningbroek Jan Hania in het zonnetje gezet 
en de koninklijke onderscheiding opgespeld. Dat werd voorafge-

gaan met een opsomming van al de vrijwilligerstaken die Jan de 
afgelopen jaren op zich heeft genomen. 
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Van bestuurstaken in de 

kerk, de Boulesklinkers, 
het 4-mei comité, de fiets-
club en het CNV. En nog 

wel meer, want Jan is ook 
niet te beroerd om de mou-

wen uit de handen te ste-
ken om de sloot uit te bag-
geren, de dakpannen goed 

te leggen en noem maar 
op. Een mooie speech van 

de burgemeester. 

Het evenement was ook te 

zien op de livestream, zo-
dat dochter Petra en gezin 
vanuit Sicilië mee konden kijken. Wie het gemist heeft kan nog 

terugkijken op de website van de kerk. 
 

Een Koninklijke onderscheiding. Jan, je hebt het verdiend. Jouw 
tomeloze inzet voor onze kerk en al die verenigingen is bewon-
deringswaardig. Een voorbeeld voor velen. 

Voor de aanwezigen was er koffie met gebak en daarna een bor-
rel. Dank aan de kosters Steven en Hannelore voor het verzor-

gen van de catering. 
 

Dankwoord Jan Hania 

Op 25 april werd ik blij ‘verrast’ met een lintje. Eén van de 

speerpunten daarbij was het 
kerkenwerk. Ik waardeer het 
zeer dat onze leden dat op 

deze wijze gewaardeerd heb-
ben.  

De huldiging vond plaats in 
het kerkje van Benning-
broek. Een uitstekende loca-

tie voor een dergelijke 
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huldiging. Of zoals mijn oudste zus zei: ‘Wat een leuke locatie en 

wat een spontane bijeenkomst’.  
Daarom wil ik iedereen bedanken die aan de huldiging en de bij-
eenkomst hebben meegewerkt. Het laat weer eens zien waarin 

we met elkaar groot’ kunnen zijn.  

 

KOM IN BEWEGING VOOR DE BLOEITUIN    

 

Op woensdagavond 21 mei 
gaan we wandelen voor ons jaar-

doel. Doet u mee? Meld u aan bij 
Lammy 0229 271290  
of mail naar diaconaat.pknhet-

vierkant@gmail.com.  
Met uw € 6,50 draagt u bij aan de wensen van de Bloeituin. 

 
Een mail sturen via de link in dit bericht op de website is even-

eens mogelijk. Maar u kunt ook een van de diakenen aanschie-
ten bij de koffie na de dienst.  
Vergeet niet uw telefoonnummer erbij te vermelden! 

 
Aanmelden kan t/m 18 mei.  

We gaan wandelen in de Blokweer in Hoorn om 19.00 uur  
 
We verzamelen vanaf 18.45 uur op de parkeerplaats bij de ma-

nege aan de Koewijzend.  
 

Dus niet de parkeerplaats aan de Vriendschapslaan!  
 
In verband met mogelijke wegwerk-

zaamheden kan het zijn dat de Oos-
tergouw tussen Dorpsstraat en de ro-

tonde met de Blokmergouw niet toe-
gankelijk is. De aanbevolen route is 
te vinden op de website pg-het vier-

kant.nl. Tot ziens op 21 mei. 
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(reservedatum 28 mei, dus uw telefoonnummer kan belangrijk 

zijn.) 
 
Met een hartelijke groet van de taakgroep Diaconaat 

 

€ollectes    Rens Opbroek en Peter van der Molen 
 

 Bedrag  Diaconie doel Kerk  

23 maart € 51,50 Stichting Vaarwens € 30,50 

30 maart € 66,50 jaardoel € 35,05 

6 april € 46,00 Stichting Amahoro € 27,00 

13 april € 76,00 St. Manna Schermer € 48,00 

17 april € 73,00 Geen eigen collecte  

19 april  € 71,95 
Sweelinckhof 

Oec.jaardoel 
 

19 april € 202,60 Paaswake, jaardoel  

20 april € 72,50 jaardoel € 55,45 

27 april € 66,80 
SchuldhulpMaatje 
West-Friesland 

€ 50,60 

4 mei  PIT Pro Rege  

11 mei  
Straatpastoraat 
Hoorn 

 

18 mei  Inloophuis Medemblik  

25 mei  geen eigen collecte  

1 juni  JOP Jong Prostestant  

8 juni  jaardoel  

15 juni  Unicef  

22 juni  Diaconie  

29 juni  Geen eigen collecte  
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De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- zijn 

(in eenheden van € 25,-) te bestellen door overmaking van een 
bedrag op de rekening van de kerk: NL 09RABO 0371606020 
onder vermelding van: Collectemunten voor Naam en Adres. 

De penningmeester zorgt ervoor dat u ze krijgt.  
 

De diaconie heeft een extra bedrag van € 350,- overgemaakt 
voor de slachtoffers van de aardbeving in Myanmar. Ook is ex-
tra € 100,- verstrekt aan de Rudolphstichting vanwege een te-

kort. De diaconie maakt altijd minimaal € 75,- over naar het 
collectedoel, ook als de opbrengst minder is. Als de collecte- 

opbrengst meer is wordt uiteraard het hogere bedrag betaald. 

 
Inschrijven voor kerkbezoek in Apeldoorn 

Zoals eerder aangekondigd zijn we van plan om zondag 19 ok-
tober 2025, samen met onze vrienden van de PG THOMAS, met 

de bus af te reizen naar de Grote Kerk in Apeldoorn, waar die 
zondag dominee Hester Smits hoopt voor te gaan. 

Zoals bij de meesten van u bekend, was Hester een aantal jaren 
predikant van Het Vierkant voordat zij beroepen werd in Leider-
dorp. Nu is zij predikant van de Grote Kerk in Apeldoorn. 

 
De bus is inmiddels gereserveerd. 

Met instemming van de kerkenraad vragen we van elke deelne-
mer € 15 als bijdrage in de reiskosten. 
U kunt dit bedrag contant in de bus aan ons betalen. 

 
Houd u er rekening mee dat we al vroeg zullen vertrekken om-

dat Apeldoorn nu eenmaal verder is dan Amsterdam of Haarlem, 
waar we eerder naartoe zijn geweest. 
 

Programma: 
- om 07:30 uur vertrekt de bus vanaf het Cor Druifplein in 

Midwoud (bij café De Post) voor de THOMAS-leden 
- om 08:00 uur vertrekt de bus bij de kerk in Wognum, 

Raadhuisstraat 15 

- om 10.00 uur begint de dienst 
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- om 12:30 uur vertrekt de bus weer vanuit Apeldoorn naar 

West-Friesland. 
 
Er is een strak tijdschema. De 

bus vertrekt direct op de aange-
geven tijden! 

Advies: Neem een lunchpakket 
mee. 
 

Vanaf nu is de inschrijving geo-
pend. 

Je kunt je per e-mail óf telefo-
nisch bij ons opgeven:  

- jan.boven1950@gmail.com 
- telefoon Tryja:06 53 21 85 23 
- telefoon Jan: 06 83 55 05 45 

 
Tryja en Jan Boven 

 

 

Op weg naar Pasen, 2025     Ina Broekhuizen 

Wat hebben we mooie momenten beleefd op de weg naar Pasen. 
In de eerste plaats de wekelijkse vespers op woensdagavond. 
Verstilde bijeenkomsten met ingetogen muziek en zang en 

goede woorden. Tijd om op adem en tot bezinning te komen. 
 

Aansluitend de droeve viering op Witte Donderdag in Sijbekar-
spel met als inleidende woorden ‘Avond. Een witte kerk. Maar er 

lijkt op ons gerekend. Kaarsen, witte lakens op de tafels. Een 
laatste maaltijd. Een grijzig samenzijn omhult ons eten.’  
Een klein lied, ingezet door de cantorij, ‘Hoe ik ook ben, in don-

ker gehuld, nog wacht mij een engel, verloren geraakt, nog 
draagt mij een engel, geworden tot niets, nog ziet mij die Ene.’ 

We delen brood en wijn. De slotzinnen van deze avond zijn: 
‘kom, we gaan’, zegt hij en alles staat stil. 
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Goede Vrijdag in Benningbroek. Een woordenspel, gelezen door 

meerdere mensen. Zo komt het verhaal van deze dag uit de 
goede, hemelse verf. Het licht dooft, het donkert. ‘Schenk ons 
nu de kracht om van hier te gaan en elkaar te blijven vinden in 

een toekomst tegemoet.’ 
 

Dan de paaswake op zaterdag in Wognum. Buiten staan we, 
vuur tegen een blauwe hemel, de paaskaars vat weer vlam, 

oude, doorleefde melodieën klinken.   
 
Ieders kaars krijgt licht, 

brengt hoop en vrede. We 
delen de wijn van konink-

rijk. Juichend gezang ‘U 
zij de glorie’ en tot slot 
De Grote Paastropar, in 

het Grieks, Latijn en 
Kerk-Slavisch ‘Christus is 

verrezen, door de dood 
heeft Hij de dood over-
wonnen en die in het graf 

waren het leven gege-
ven.’ 

Hoorns Byzanthijns Koor tijdens de Paaswake 
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Dat wordt bevestigd op paaszondag. We begroeten elkaar met 

de vredegroet: Christus is waarlijk opgestaan. ’Een nieuwe dag, 
een nieuw begin van hoop en van verwondering. Het is weer 
licht, kijk om je heen, God laat de mensen niet alleen’. Het Brug-

orkest speelt opgewekt en vreugdevol. Wat klinkt dat goed in de 
ruime kerk met het blauwe gewelf.  

Met kleurige bloemen als cadeau gaan we bezield en bemoedigd 
naar huis. 
 

Ina Broekhuizen 

 

Typisch Protestants    Rens Opbroek 

Eigen historie 

Nu eens een stukje dat niet is gebaseerd op het boek ‘De Canon 
van het Nederlandse protestantism’, maar op mijn eigen verle-

den. Mijn jeugd bracht ik door in Den Haag. Van huis uit was 
mijn vader gereformeerd en mijn moeder hervormd, maar voor 

haar huwelijk stapte ze over naar de gereformeerde kerk. Dat 
hoorde zo in die dagen. 
 

Kerkelijk Den Haag was verdeeld in vier delen en wij hoorden bij 
Den Haag-West. Stelt u zich eens even voor: er waren daar drie 

grote kerken met ieder zo’n 1.000 zitplaatsen, er werden iedere 
zondag vier diensten gehouden die bijna allemaal vol zaten, er 
waren wel zeven predikanten en Den Haag-West telde 2.400 be-

lijdende leden. Kom daar nu eens om ... 
 

Wij woonden vlakbij de Valkenbos-
kerk, die nu al jaren niet meer in 
gebruik is. Gelukkig wordt het 

beeldbepalende gebouw niet ge-
sloopt, de buurt verzette zich daar 

ernstig tegen evenals de gemeente-
raad. Er worden plannen gemaakt 
om er appartementen in te bouwen. 

 

(foto Hans Bouma) 
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Als wij naar de kerk om de hoek liepen kwamen we natuurlijk 

veel kerkgangers tegen. Zoals alle dames droeg mijn moeder 
een hoedje en mijn vader had er ook een. Iedere keer als hij een 
bekende tegenkwam groette hij die door zijn hoed af te nemen. 

Als kinderen moesten wij daar steeds om lachen en zongen 
zachtjes: ‘één, twee, drie vier, hoedje van, hoedje van.’ 

 
Bij de kerk aangekomen ging mijn vader door de zijingang en wij 
door de gewone. Dat hoorde zo, en ambtsdragers kwamen sa-

men met de dominee de kerk binnen. Allemaal waren zij in het 
zwart gekleed en namen plaats in de kerkenraadsbanken, voor-

aan en enigszins verheven ten opzichte van de andere kerkgan-
gers. 

 
De dienst duurde meestal een kleine twee uur, maar als het 
Avondmaal was, aan lange tafels voorin de kerk, moest je wel op 

drie uur rekenen! Een neefje van mij riep bij zo’n dienst, toen 
zijn vader weer van de tafel terugkwam eens uit: Pappa, heb je 

lekker biertje gedronken?’ 
Bij het begin van de preek was er natuurlijk altijd King peper-
munt.  

 
Mijn vader collecteerde samen met anderen met zakjes aan 

lange stokken, in een afgeladen kerk. Het gebeurde wel eens dat 
iemand van de zenuwen zijn bijdrage naast het zakje stopte en 
dan rolde het muntje, rinkeldekinkel, over de gladde vloer. 

Schaamrood alom. Ook die keer dat er een muntje viel maar on-
vindbaar bleek. Tot bij het geld tellen iemand opmerkte: “Zeg 

Opbroek, het collectegeld nemen we toch niet mee naar huis 
hè?” Wat bleek: het geldstukje viel, sprong op en viel in de zoom 
van mijn vaders broek. 

 
Mijn vader was eerst collectant, toen diaken en vervolgens se-

cretaris van de diaconie. In die tijd bestonden er weinig of geen 
sociale voorzieningen en het was de taak van de kerken om te 
zorgen voor mensen met financiële of andere problemen. In mijn 

middelbareschooltijd was mijn vader wel vier avonden in de 
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week op stap voor de ‘armenzorg’. Hulp bij het maken van mijn 

huiswerk was er dus niet bij. 
 
Eens kwam mijn vader terug van een kerkenraadsvergadering, 

hij was woest. 
Een overbuurman die ook in de kerkenraad zat, merkte bij de 

rondvraag op dat hij het gezin Opbroek op zondag op de fiets 
had zien stappen. Hoe zat dat precies, er was toch sprake van 
zondagsheiliging? Mijn vader legde uit: zijn oude moeder zat in 

een bejaardentehuis en wij gingen daar af ten toe met z’n allen 
op bezoek. Het was te ver om te lopen en op zondag ging je niet 

met de tram. Vandaar dus. Gelukkig kreeg hij bijval van andere 
kerkenraadsleden. 

 
Niet alleen op kerkelijk gebied maar ook daarbuiten steunde 
men elkaar. Zo haalden wij brood bij de protestantse bakker en 

toen ik een fiets kreeg werd die gekocht bij de winkel van een 
gemeentelid. Maar in onze straat hadden we ook veel contacten 

met de buren die links en rechts naast ons woonden en die of 
Rooms-Katholiek waren, of helemaal nergens aan deden. In de 
grote stad leefden de mensen dicht op elkaar, maar ook met el-

kaar. 
 

Aan onze gemeente werd een nieuwe predikant verbonden, een 
jonge dominee die koos voor een nieuwe opzet voor de dienst 
van zondagavond 7 uur. Eens in de maand hield hij een dienst 

voor de tienerjeugd, een Brugdienst. En hij had een daverend 
succes. Vanuit heel Den Haag kwam de jeugd op de fiets en 

bromfiets naar de Valkenboskerk. Buiten de kerk stonden de 
Puch’s, Kreidler’s en de Zündapp’s rijen dik geparkeerd. Binnen 
zat de kerk stampvol met jongens en meisjes in leren jakkerjek-

kers, met zware make-up en ook toen al met tatoeages. Zij von-
den in de kerk kennelijk iets dat daarbuiten niet verkrijgbaar 

was. 
 
De tijden zijn veranderd, het kerkbezoek loopt niet meer in de 

honderdtallen en het is een hele opgave om jonge mensen erbij 
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te betrekken. Maar wat is gebleven is de saamhorigheid en het 

hebben van aandacht voor elkaar. 
 
Gelukkig maar. 

 

Effies Klesse 
 
Bloid 
 
Ik skreêuw ’t van de kerketoren:  

‘Een pittig moidje is geboren!’ 

Ik roep ’t van de hoogste doik: 

‘Kom allegaar nou gauw te koik!’ 

Ik fluister zacht bai ’t ledikantje 

ien vinger in heur kloine handje. 

Wat nats glist langs m’n wang beneer   

opiens hew ik gien woorde meer. 

 

©Ina Broekhuizen-Slot 
 
    

De kerk is open!    Piet Rietveld 

Vindt u het ook zo mooi om in uw vakantie in het buitenland 
eens een eeuwenoude kerk binnen te lopen? Een historisch ge-

bouw, een oase van stilte en een rustpunt in een drukke wereld. 
Wat fijn dat die kerken open zijn en je welkom heten.    
Deze zomer gaan we (weer) proberen om onze kerk in Wognum 

open te laten zijn, gastvrij als wij als gemeente zijn. Open, voor 
ieder die daar behoefte aan heeft. Dat kan zijn voor een moment 

van stilte, het branden van een kaarsje, een goed gesprek, of 
zomaar even genieten van het monumentale karakter van het 
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gebouw en het orgel. En misschien om iets over de geschiedenis 

van de kerk te horen.  
Dat gaat dan niet volgens een vast rooster een dag in de week. 
Nee, we kiezen voor een aantal mooie zomerse dagen, als er 

veel mensen op de fiets onderweg zijn. Vaak volgt men dan een 
route langs het fietsknooppunten netwerk. En op de hoek van de 

Raadhuisstraat in Wognum, precies bij onze kerk, ligt knooppunt 
88. Een mooi punt om met onze nieuwe banier te laten weten 
wanneer de kerk open is. Een soort ‘pop-up’ open kerk dus. 

Noem het een experiment… 
Gelukkig valt vaak al langer van tevoren te voorzien dat het een 

mooie dag wordt. Dan kan de openingstijd van de kerk natuurlijk 
ook via de website van het Vierkant of in het Klankbord worden 

gemeld. Want je hoeft echt niet op de fiets te komen. Iedereen 
is welkom. 
De ‘open kerk’ kan alleen bestaan met een aantal vrijwilligers die 

bereid zijn om op een mooie zomerse dag een aantal uren in de 
kerk als gastheer of gastvrouw op te treden. Zie je het zitten om 

hier een keer, of meerdere keren aan mee te werken? Laat het 
even weten. Piet Rietveld, tel. 06 52492709, email  
rietveldvandijk@outlook.com  

 
Overzicht verschijningsdata Klankbord 2024 - 2025 

No. 
Inleveren 

kopij 

Verspreiding  

vanaf 
Feestdagen 

7 22 juni 30 juni  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar de nieuwe 
website van  
Het Vierkant?               

 

Scan de QR-code 
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Late Pinkster  
  

Ik vond twee oude professoren, de ene grijs, de andere kaal,   

geheel in het bestaan verloren van droge stof en schilfers taal. 

Zij voegden zwijgzaam met penselen fragment aan rafelig  

fragment, geen zucht kwam uit hun stroeve kelen, geen kuchje 

uit hun kakement.  

Maar het gesnipperte ging spreken, de lieden,  

alle waardigheid ten spot,  

zag ik de tranen uit de ogen breken,   

een kreet ontkwam hun dorre strot,  

uit pulver groeide taal en teken,   

uit stof en as de stem van God. 

 
Jaap Dijkstra 

 

Gezond oud worden  ds. Rudolf Kooiman 

hoe doe je dat? 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Wij (of tenminste de meesten van ons) willen wel graag oud 
worden maar hebben moeite om het te zijn. Niet zo vreemd 

want de ouderdom gaat vaak gepaard met beperkingen en kleine 
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of grote, gebreken. Daarom is het de moeite waard om met el-

kaar na te denken over hoe we gezond oud kunnen worden. 
 
Ziek en zeer, teleurstelling en tegenslag het overkomt ons alle-

maal. Het gebeurt zonder dat je er om hebt gevraagd. Maar dat 
neemt niet weg dat een gezonde leefstijl ertoe doet, dat goede 

gewoontes ertoe doen, dat het belangrijk is wat je eet en drinkt 
en niet te vergeten: dat het belangrijk is hoe je in het leven 
staat en wat je verstaat onder gezond en onder oud. 

 
Tijdens de laatste bijeenkomst van de Engel van Hoorn in dit sei-

zoen willen we met elkaar in gesprek gaan over welke dingen je 
kunt doen en welke dingen je beter kunt laten als het gaat om 

gezond oud worden. Het zal gaan over bewegen, over voeding, 
over rust, reinheid en regelmaat. We zullen stil staan bij allerlei 
afwijkende ideeën die de ronde doen over gezondheid-verbon-

den-met-leeftijd, maar vooral bij alles wat een bijdrage levert 
aan gezond oud worden. Een aantal mensen zal hierover worden 

geïnterviewd, maar iedereen zal wor-
den uitgenodigd om zijn zegje te 
doen over het onderwerp. Daarnaast 

is er muziek en zang van Gerlieke 
Aartsen en Mirjam Rietberg en een 

column van Lammy Vriesinga.  
 
Van harte welkom op zondag 18 mei 

in de kapel van Dijk en Duin, Wilhel-
minalaan 2. Inloop van 14.30 – 

15.00 uur. Programma van 15.00 – 
16.30 uur en na afloop is er onder het genot van een hapje en 
drankje gelegenheid om door te praten. 

 
Hieronder nog een aantal bericht van de THOMAS-gemeente die te laat kwa-
men voor de papieren versie van het Klankbord maar wel in deze digitale versie 

staan (red.) 
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Oratorium ‘De Doper’ in Oostwoud 
 

Op zondag 25 mei a.s. om 14.30 uur vindt in de kerk te Oost-
woud een uitvoering plaats van 

oratorium ‘De Doper’ geschreven 
door componist/musicus Jos Mar-
tens op teksten van Bart Vijfvin-

kel, predikant te Wormer. 
 

Eerder schreven Martens en Vijf-
vinkel ‘Micha. Een Zangstuk’, een 
werk over de Joodse profeet Micha 

en zijn schreeuw om gerechtigheid 
en vrede.  

 
Centraal in dit stuk staat Johannes 
de Doper, een prediker en profeet. 

Hij roept op tot `omkeer, nieuw 
leven` en wijst – net als de oudtestamentische profeten – op 

een andere werkelijkheid.    
Johannes wijst daarbij van zich af op Jezus, in wie die andere 
werkelijkheid – dat nieuwe leven –  aan de dag treedt.  

 
De doop van Jezus door Johannes markeert niet alleen het begin 

van zijn optreden, maar staat ook voor ‘doortocht’ en voor uit-
tocht uit onmenselijke verhoudingen naar een hernieuwd be-
staan. 

 
Het verhaal van Johannes wordt door de vier evangelisten op 

een verschillende manier verteld.  
In ‘De Doper’ zijn de verschillende teksten over hem naast el-
kaar geplaatst en worden ze door het koor becommentarieerd. 

Het stuk begint met de vraag wat deze zonderling/profeet ge-
hoord en gezien heeft… een vreemde stem, een mens van liefde 

en trouw, een levend woord sterker dan duister en dood.  
 
Zondag 25 mei 2025, 14.30 uur, Kerk Oostwoud, Oosteinde 44 
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Oratorium ‘De Doper’, muziek Jos Martens, tekst Bart Vijfvinkel 

Zaans Projectkoor ‘de Doper’ o.l.v. Jos Martens 
Ike Wolters, piano  
Alice Ploeg , fluit 

Lezingen: Annelieke Wiegman 

Toegang gratis / deurcollecte 

 

Filmavond    (georganiseerd door de THOMAS-gemeente) 

Voor de tweede filmavond van dit jaar hebben we de film ‘One 
Life’ uitgekozen, “een ijzersterke film over een fascinerend en 

ontroerend waargebeurd verhaal”. 
 
“One Life vertelt het waargebeurde verhaal van Nicholas ‘Nicky’ 

Winton, die in 1938 als jonge effectenhandelaar uit Londen een 
week vrijwilligerswerk gaat doen in Praag. Daar bezoekt hij 

vluchtelingenkampen en ziet hij gezinnen die de opkomst van 
de nazi’s in Oostenrijk en Duitsland zijn ontvlucht. Nicky besluit 
dat er iets moet gebeuren, met name voor de kinderen. Hij be-

seft echter dat het een race tegen de klok is. Hoeveel kinderen 
kunnenhij en zijn team redden voordat de grenzen dichtgaan? 

 
Vijftig jaar later, het is 1988, wordt de oudere Nicky achter-
volgd door het lot van de kinderen die hij niet in veiligheid 

heeft kunnen brengen 
in Engeland. Hij verwijt zichzelf dat hij niet genoeg gedaan 

heeft om ze allemaal te kunnen te redden. Totdat de BBC-tele-
visieshow That’s Life hem uitnodigt om in hun programma te 
verschijnen. 

Het verhaal dat op zich al fascinerend is, wordt nog versterkt 
door de fenomenale rol die Anthony Hopkins als de oudere 

Nicky neerzet.” 
Donderdag 8 mei, 19.30 uur. De filmavond is in Activiteitencen-

trum Woudrust, Woudrust 13 in Oostwoud. 
 
Toegang (inclusief een kopje koffie of thee): 2 euro. Een 

drankje in de pauze en na de film is voor eigen rekening. 
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Agenda 

mei 

 
15 Moderamen Benningbroek 10.30 u 

21  Meditatiegroep Wognum 18.45 – 19.30 u  
21 Wandelen voor het jaardoel 19.00 u zie pag. 13 
 

juni 
 

3  Kerkenraad, Wognum 19.45 u 
12  Moderamen Benningbroek 10.30 u 
14 presentatie cd-opname orgel Wognum (meer info volgt) 

24  Kerkenraad, Wognum 19.45 u 
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Wie wat waar  

Kerkenraad 

Predikant: Ds. Marianne Gaastra, [06-23404616  

mariannegaastra@gmail.com 

Voorzitter: Harry Toebes [06-22491738 – h.toebes56@gmail.com 

Scriba: Tiny Irgolitsch [06-46113233 - scriba@pg-hetvierkant.nl 
 

Taakgroepen  

Pastoraat:  

Tryja Boven [06-53218523, Arienne Brinkman [06-15828298,  

Bernice Zuidhof [572331, Tiny Irgolitsch 

Ondersteuning: Cobi Louissen [572642 

Pastorale taken: Ina Broekhuizen-Slot [572159 
 

Diaconaat: diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com  

Voorzitter: Ton Novotný [757822/06-25512477 

Secretaris: Lammy Taanman   

Penningmeester: Rens Opbroek [591502  

Ondersteuning: Anneke van Eck [571797, Thea Borger [06-81009181,  

Elly Sprong [572738 
 

K!ND, kindernevendienst: Ton Novotný 
 

Financiën & Beheer:  

Voorzitter: Jan Hania [572467  

Secretaris: Hilly Kool [06-23201961  

Penningmeester, Ledenadministratie: leden@pg-hetvierkant.nl 

Peter van der Molen, Postbus 24, 1687ZG Wognum [573057 

Adviseur: Rogier Smit [578787 

Boekhouder: Herman Borger [06-53939396 
 

Vieringen: Coördinatie: Arienne Brinkman 

Arjen de Boer, Arienne Brinkman, Joost van der Kooij, Bernice Zuidhof 

en Lammy Taanman 
 

PR & Communicatie 

Website: pg-hetvierkant.nl  

Webmaster: webmaster@pg-hetvierkant.nl 

Facebook: facebook.com/vierkantsamen - vierkantsamen@hotmail.nl 

Facebook beheer: Arienne Brinkman: ariennestoffers@gmail.com 

Klankbord: klankbord@pg-hetvierkant.nl 

Redactie Klankbord: Ina Broekhuizen, Piet Rietveld,  

Hugo Pijl, [06-46291884 
 

http://www.facebook.com/vierkant
mailto:vierkantsamen@hotmail.nl
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Kerk-TV WognumBSN: Peter van der Molen [573057 

Vertrouwenspersonen 

Mirjam Schreuder  [06-14321390 - m.schreuder@quicknet.nl 

Rien Goedegebure [06-17375959 - mgoedegebure@ziggo.nl 
 

Kerken en kosters 

*Raadhuisstraat 15, 1687AH Wognum [574162  

Hannelore Lamers [06-10631859 

*Kerkelaan 10, 1654JP Benningbroek 

Steven Wagenaar, 06-14865103 

*Westerstraat 42, 1655LB Sijbekarspel  

Sam Vlaar [590555 
 

Planning inzet ouderlingen van dienst/lectoren/streamteam 

Tryja Boven [06-53218523, tryjaboven@gmail.com en 

Jan Boven [06-83550545, janboven1950@gmail.com 
  

Vervoer naar de kerk Coördinatie: Hilly Kool [06-23201961 
 

Organisten  

Arjen de Boer [06-44448241 - adeb74@hotmail.com  

Christine Janssen - christinejanssen13@gmail.com 

Jeroen Rijpkema [06 42140522 -  

johannes_strumpfler1777@hotmail.com 

Harry Toebes [06-22491738 - htoebes@stipte.nl 
 

Lectoren  

Tryja Boven, Koos Taanman, Lammy Taanman,  

Bernice Zuidhof, Marjon Toebes 
 

4Cantorij  

Leiding: Joost van der Kooij 

Coördinatie: Peter van der Molen [573057 
 

Bezoekgroep Coördinatie: TG Pastoraat 
 

Amnesty International Anneke van Eck [571797 
 

Stichting Opkikker 

Inzameling oude mobieltjes, cartridges en batterijen, Jari Wagenaar, 

Zeggeveen 9  
 

Bankrekening  

NL 09 RABO 0371 6060 20 en NL 86 RABO 0362 0509 10  

t.n.v. Protestantse Gemeente Wognum/BSN  

NL 68 RABO 0373 7489 49 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 

Wognum/BSN  

mailto:m.schreuder@quicknet.nl
mailto:mgoedegebure@ziggo.nl
mailto:ohannes_strumpfler1777@hotmail.com
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